


EERSTE RAZZIA

Op 19 februari 1941 vielen de nazi’'s in Amsterdam binnen in een ijswinkel van twee
Joodse mannen, die een groep hadden opgericht om zich tegen de nazi's te verzetten.
De Joodse mannen vochten dapper, maar verloren de strijd.

De Duitsers waren zo kwaad over het verzet, dat ze een paar dagen later een razzia
hielden in het Joodse centrum van Amsterdam. Ze trapten de deuren van huizen in waar
Joden woonden en sloegen hen naar buiten. Met veel geweld dreven ze op straat een
groep van 427 Joodse mannen bij elkaar. Mensen die het zagen, schrokken er enorm van.
Ze hadden nog niet eerder zo openlijk de haat van de nazi's tegen Joden gezien. De Joodse
mannen werden naar speciale kampen gebracht. Van de 427 mannen die bij die razzia
werden opgepakt en naar kampen werden gestuurd, overleefden er maar twee de oorlog.

OPDRACHT:

MISSCHIEN HEBBEN JOUW OPA OF OMA DE TWEEDE WERELDOORLOG NOG
ALS KIND MEEGEMAAKT. WEET JIJ HOE DAT VOOR HEN IS GEWEEST?
KUN JE DAT NOG VRAGEN AAN HEN OF AAN JE OUDERS?

“FEBRUARISTAKING

2/2



